
LEVEN: Wat heb ik deze week geleerd over wat er echt telt in het leven? 

 
Door mijn familie en vrienden niet te kunnen zien, besef ik nu hoe belangrijk ze zijn voor mij. 
Het heeft mij laten inzien om meer van de momenten te genieten met mijn familie en 
vrienden. Ze zijn als steunpalen voor je leven. Ze zijn er altijd als ze je nodig hebt en laten je 
nooit in de steek. Mijn boodschap voor iedereen is dan ook dat je blij moet zijn met je familie 
en vrienden. De liefde die je van hen krijgt is onbeschrijfelijk. Neem ook kansen om hiervan 
te genieten, blijf leven ook in deze moeilijke tijden. 
 


